Diegenen die ik liefheb verlaat ik om
diegenen die ik liefhad terug te vinden.

Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd,
nu moeten wij op de eerste mooie lentedag
met veel verdriet afscheid nemen van

Jeanne Konings
S

Guillaume Nelen (1 2008)
Lid van Okra en SAMANA

Zij werd geboren te Essen 25 juli 1932 eniis er,
gesterkt door de ziekenzalving,
in het WzC St.-Michaél rustig ingeslapen
op 14 maart 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons ma, moeke tijdens de plechtige Eucharistieviering
in de kerk van O.-L.-Vrouw te Essen-Centrum (Nieuwstraat)
op zaterdag 23 maart 2024 om 11.00 uur,
waarna wij haar te ruste leggen in het familiegraf
bij ons pa, vake op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
achteraan in de kerk, zaterdagmorgen vanaf 10.40 uur.

U kunt Jeanne nog een laatste groet brengen in het
rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op donderdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Zij zal voor altijd verder leven in de harten van:

Michel en Myriam Nelen - Van Hees
Jef en Karin Nelen - Uytdewilligen

(t) Dirk en Birgitta Arnouts - Nelen
haar kinderen

Heleen en Maarten

Viktor en Felix
Elke en Jef

Anna en Roos
Jef en Stéphanie
Nele en Ward

Lilien EImo
Hanne en Pieter

Jonne en @
Tinne en Sam

Lena en Warre
Bouke en Jannes

Ems

haar klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Haar zus, schoonzussen en schoonbroer.
De neven en nichten.
De families Konings, Nelen, Jacobs, Duerloo.

Rouwadres: Familie Nelen - Konings
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online: www.begrafenissenhensen.be

Begrafenissen Hensen Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be



